
    Zuiderkerk - Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

05 april 2026    Voorganger: Ds. E.Wisselink 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Viering van het Paasfeest 

 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

Thema: Uit de doeken  

 

Welkom en mededelingen  

 

Aanvangslied: lied 632: 1 en 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 

gegeven  

 

Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 

eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 

 

- de gemeente blijft staan 

 

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en ontstoken (kort ingeleid), terwijl 

we herhalende wijs zingen  

 

Licht dat terugkomt. 

Hoop die niet sterven wil. 

Vrede die bij ons blijft.  



Drempelgebed:  

 

Voorganger: Laat de Heer bij jullie zijn! 

Gemeente:  Ja en met u! 

 

Voorganger: Laat, lieve mensen, 

het licht van deze kaars 

weerspiegelen in jullie ogen. 

Laat, lieve mensen,   

het Licht van deze wereld 

weerschijn vinden in jullie hart, 

in jullie verstand en in jullie gelaat 

en in de schaduwen van jullie bestaan – 

overstraald, overtuigd 

door het levende licht 

dat Jezus heet 

zeggen wij:  

Gemeente:  Onze hulp is van de Heer 

van hemel en aarde, 

de eerste en de laatste en de levende. 

Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan! 

Gemeente:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

We zingen lied 637: 1, 2, 3 en 4  O vlam van Pasen, steek ons aan  

 

O vlam van Pasen, steek ons aan, 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

De Zoon, voor wie het duister zwicht, 

de Zoon is als de zon, zo licht! 

 

De Vader laat niet in het graf 

zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 

Hij tilt het uit de kille grond – 

het loopt als vuur de wereld rond. 

 

De oude nacht voorgoed gedood, 

de toekomst kleurt de morgen rood; 

ziehier hoe God vergevend is 

en hoe zijn liefde levend is. 

 

 

 



Ziehier het licht van lange duur, 

ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

o vlam van Pasen, steek ons aan – 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

- De gemeente gaat weer zitten –  

 

Over het thema en de liturgische schikking  

 

Kyriegebed, begonnen en afgewisseld met het zingen van lied 600: 2  Licht, 

geschapen, uitgesproken   

 

We zingen lied 634: 1 en 2   U zij de glorie, opgestane Heer  

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Gebed 

 

Lezing: Johannes 20: 1 – 23  NBV21 

 

We zingen lied 333 twee keer  Kom, Geest van God 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Overdenking  

 

 

 



We zingen lied 672: 2 en 7 

 

O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 

deel thans uw zegen uit 

aan wie uw komst verbeiden. 

O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 

gij wordt een brede stroom 

die met de eeuwen zwelt. 

 

Wie ’s Heren Geest bezielt, 

wie ’s Heren woord doet zingen, 

wie met ons vieren wil 

het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 

dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond. 

 

Geloofsbelijdenis(staande): ‘Lichtcredo’ (Zangen van zoeken en zien – melodie: 

lied 103C) – 1, 2, 3 en 4 

 

Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt. 

Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt. 

Ja, wij durven te geloven in het licht dat mensen raakt. 

 

Wij geloven in de woorden, ons door Jezus voorgedaan. 

Wij geloven in zijn voorbeeld dat nog mensen op doet staan. 

Ja, wij durven te geloven in het licht, ons voorgegaan. 

 

Wij geloven in de liefde die verdeeldheid overwint. 

Wij geloven in de hemel die op aarde dan begint. 

Ja, wij durven te geloven in het licht dat ons verbindt. 

 

Wij geloven in een toekomst, die op vrede is gericht. 

Wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht. 

Ja, wij durven te geloven in het niet te doven licht.  

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven:  Diaconie 



Slotlied: lied 642: 1, 2, 5, 7 en 8  Ik zeg het allen dat Hij leeft  

 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

 

Ik zeg het allen, en de mond 

van allen zegt het voort, 

tot over ’t ganse wereldrond 

de nieuwe morgen gloort. 

 

De donkere weg die Hij betrad 

komt uit in ’t hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 

worden aan Hem gelijk. 

 

Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 

want wat gij goed doet is als zaad, 

dat heerlijk op zal gaan. 

 

’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 

Zegen, beantwoord met een gezongen ‘Amen’  

 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: 40 dagenproject, ”Stichting Wensambulance.” 

 

De kerkenraad wenst u en jou goede en gezegende Paasdagen! 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 



Omzien naar elkaar 

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 7825 TC 

Emmen.  

Mw. J. de Vries-Gankema, Kennedystraat, verblijft in de Bleerinck, 

Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen. 

 

Pasen! Feest van de opstanding! Jezus heeft het gedaan. Wij kunnen elkaar 

helpen op te staan. Door de moeite heen. Door licht te brengen daar waar wordt 

geleden. In naam van Jezus er voor elkaar zijn. Aan het nieuwe licht van Pasen 

kun je je optrekken. Zoals Maarten Luther het eens verwoordde: 

 

Mijn Heer Christus 

U hebt door uw opstanding 

overwonnen en met voeten getreden 

wat mij van U scheidt 

 

Waarom zou ik bang zijn en schrikken, 

waarom zou mijn hart 

niet goede moed hebben 

en vrolijk zijn? 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in de 

consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te delen 

of gewoon voor de gezelligheid.  

 

Basissymboliek liturgische schikking Veertigdagentijd 2026 

De rode draad in de schikkingen is : “de Geest waaiert breed uit”. 

Er is gekozen voor een tweedimensionale waaier met in het midden van de 

waaier een vaas waarin telkens andere bloemen, takken of andere materialen 

geplaatst worden. De waaier suggereert beweging, hoewel  we die misschien niet 

altijd ervaren. In Japan en werd de waaier gebruikt om te communiceren.  In de 

Chinese Feng Shui wordt de waaier beschouwd als symbool voor geluk en 

voorspoed. Samenvattend kunnen we zeggen dat de waaier in de schikking staat 

voor beweging en communicatie op weg naar een andere toekomst, een nieuw 

begin. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. S.Z.Douma-Baksa, Schoener 

 



40-dagentijd project 2026, Kerken met Vaart: 

Stichting Wensambulance Noord Nederland 

 

Bijeengebracht tot 31  maart €830,25 U kunt u bijdrage overmaken op 

rekeningnr. NL69RBRB0851567320 t.n.v. Diaconie Zuiderkerk Nieuw 

Amsterdam o.v.v. 40 dagenactie.  

 

De 40 dagentijd en dus ook de 40 dagentijdactie loopt ten einde. U kunt u 

spaarzakje die u ontvangen hebt nog inleveren bij een diaken, of u kunt het in de 

collectezak deponeren.   

De collecte bij de uitgang met Pasen is ook bestemd voor Stichting 

Wensambulance Noord Nederland. In de Kerken met Vaart dienst op 3 mei in 

Kruiskerk in Klazienaveen  wordt een cheque met de totale opbrengst 

overhandigd aan de Wensambulance Noord-Nederland. We hopen samen met de 

andere Kerken een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan deze Stichting. 

 

Knutselgroep voor Pinksteren. 

Het samen knutselen voor de kerst is door veel mensen als heel fijn ervaren. We 

willen hier graag een vervolg aan geven door een project voor Pinksteren. 

Het gaat om het vouwen van origamiduiven, die samen een mobile vormen 

welke in de kerk komt te hangen tijdens de Pinksterdienst.  

De bedoeling is dat we weer op de dinsdagmiddag  en  - avond met elkaar 

duiven gaan vouwen. De duiven worden aan vissnoer geregen, zodat er een 

lange slinger ontstaat van duiven. De slingers worden aan een grote ijzeren 

hoepel gehangen zodat er een soort wolk van duiven ontstaat. 

Wie wil helpen met duiven vouwen? Het zou fijn zijn als we ook dit project 

weer meteen mooie groep kunnen uitwerken. 

We beginnen in de week na Pasen dus op dinsdag 7 april.  

Opgeven kan bij: Anneke Dogger,  tel: 06 13052861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rommelmarkt -  kofferbakverkoop 

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt er opnieuw een rommelmarkt/kofferbakverkoop 

georganiseerd op het terrein naast de Zuiderkerk. Onze eigen inbreng bij de 

markt is kleinschaliger dan in het verleden. 

Het plan is om een combinatie te maken van verkoop door de kerk zelf en 

verhuur van kavels aan particulieren die hun eigen spullen willen verkopen. Zo 

ontstaat er hopelijk een goed gevulde markt. 

• Er komen kramen met ingezamelde spullen voor verkoop ten bate van de 

kerk. ( welke door leden van onze kerk ingebracht  kunnen gaan worden, 

hier worden nog inbreng ochtenden voor georganiseerd, geen grote 

objecten zoals koelkasten, meubels of andere grote spullen) 

• Een aantal kavels wordt verhuurd aan derden voor een kofferbak 

verkoop.( dus ook u kunt een kavel huren voor eigen verkoop ) 

• Catering en toiletten worden door vrijwilligers verzorgd. 

Verder informatie volgt later. 

Wilt u meedenken of helpen bij de organisatie? Neem dan contact op met: 

Cor Flokstra - 0591 553567 

Paul den Hollander  

Christiaan Douma 

 

Koffiemorgen in de Veurkamer 

Woensdagmorgen 8 april zijn de deuren van de Veurkamer weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, 

vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook 

binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 551346 

 

Zondag 12 april 

Voorganger: Ds. P. den Hollander 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

